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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (791)  
 

Jef De Bruyn : “….  De mededeling van de filmvertoning in zaal P. De Bruyn… deze zaal was vlak naast ons huis. In 

1960 heb ik hem afgebroken omdat ik ons huis wilde verbouwen en omdat pastoor Saelen zei dat hij een nieuwe 

parochiezaal ging bouwen. Op de plaats waar de zaal stond is nu de zij-uitbouw van ons huis langs de kant van ons An 

haar huis. Onze zaal werd gebouwd rond 1930 voor de ‘Zang en toneelmaatschappij Hoop en Wil’….” 

Op enkele oude foto’s is deze zaal nog te zien. 

     

   
Dia Rene Thielens, juli 1944 

  
Uit het fotoalbum Maria Merckx, winter 1942 – ’43. 
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En dan vinden we onderstaande mededeling van pastoor Muës… 

 

Jef De Bruyn : “…. Ja, er was gevraagd door de patoor om onze zaal te gebruiken als parochiezaal met een jaarlijkse 

bijdrage van 1500 fr, geloof ik. in 1957 werd dat contract beeidigd. 

De veranda van de pastorij, met veel glas zodat er veel licht inviel, werd toen wel af en toe gebruikt voor vergaderingen 

en werd zo stilaan een beetje  parochiezaal. Het is pas onder patoor Saelen dat een groot deel van de pastorij 

parochiezaal is geworden….” 
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