Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (781)

Waren er in de jaren '50 en ’60 - van de vorige eeuw uiteraard — activiteiten in onze beide dorpen, dan zorgde men dat
er een vlugschrift in elke brievenbus belandde. Deze werd gedrukt door drukkerij dagblad Het Volk, Forelstraat Gent.

Nu organiseerde de Boerengilde van Kiezegem en Meensel dé winteractiviteit .. nl. een potje kaarten of ‘wiezen’, meer
bepaald ging het om het gewone wiezen .. dus individueel om ter meest slagen halen. Meestal waren er dan ook 4
prijzen per tafel, de winnaar mocht dan eerst kiezen. Ook ging men nog rond met een tombela.. zo kreeg men wat extra
geld in kas.

Dit kaartcriterium ging door in de wintermaand december van 1969. Alfons — fonje pijp — Rasschaert werd vermeld als
de verantwoordelijke uitgever, hij was hier de plaatselijke vertegenwoordiger van deze krant.

Opmerkelijk was dat men op drie verschillende plaatsen het kaarten organiseerde: in de twee feestzalen in beide
dorpen en in een café.

Opmerkelijk ook dat 2 aparte verenigingen dit organiseerden.. de Boerengide van elk dorp. Enkele jaren later —in 1972
- zouden ze samensmelten one de nieuwe naam Landelijke Gilde Meensel-Kiezegem.
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