Meensel-Kiezegem — recente evenementen : 13 december 2025 — inhuldiging van

onze eikenhouten St-Elooi.

Deze zaterdag wandelden jong en oud van Kiezegem naar Meensel...

18:00 - Onthaal van het Vredeslicht 2025 uit Bethlehem in Tielt-Winge.

18:15 - Fakkeltocht met dit Vredeslicht van Kiezegem naar Meensel.

19:00 - aankomst aan de kerk van Meensel waar er een gezellig samenzijn is met kerstmuziek door de
harmonie van Sint-Joris-Winge.

Inzegening van het nieuwe Sint-Elooibeeld voor de Sint-Mattheuskerk van Meensel.

Soep op de stoep ten voordele van Welzijnszorg & een jeneverbar ten voordele van onze St-Elooi.

Dit eikenhouten St-Elooibeeld is van de hand van Louis Pittomvils en geinspireerd op het originele beeld (MLeuven). Het
is zo onze 2% replica op deze museumsite, naast de vorige 3D print welke nu op de oorspronkelijke plaats staat.. de nis
boven de noorderingang van deze kerk.

Even ter herinnering ..

Het originele beeld in MLeuven de 3D replica door Blue Titan nu in de oorspronkelijke nis.

En het werk van Louis Pittomvils...
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Het evenement ....

=>» De fakkeltocht...
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Vredeslicht
Lumidre de la paix

Friedenslicht

= En de inhuldiging van het eikenhouten St-Elooibeeld....

o De secretaris van OFSAR vzw (www.meensel-kiezegem.be) geeft de nodige uitleg over het hoe en
waarom.
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o De beeldhouwer — Louis Pittomvils — stelt trots het beeld voor, waarna diaken Luc Claeys het plechtig
wijdde.

Start in de Sint-Picterkerk van Kiezegem (c) Maarten Cannacrts
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Op zaterdag 13 december 2025 werd
de parochie Tielt-Winge in een war-
me gloed gezet dankzij de jaarlijlkse
overtocht van het Vredeslicht van
Bethlechem. Een diverse en grote
groep vredelievende mensen verza-
melde in de Sint-Pieterkerk van Kice-
zegem om dit symbool van hoop en
vrede via een stemmige fakkeltocht
naar de Sint-Matthetiskerk en het
naastgelegen Museum44 in Meen-
sel te brengen.
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Voor de start van de tocht bad dia-
ken Luc Claeys het ontroerende vre-
desgebed van Sint-Franciscus. En-
kele zinnen resoneerden bijzonder
sterk bij de aanwezigen: "Maak mij
een instrument van uw vrede. Waar
haat is, laat mij liefde zaaien; waar
krenking is, vergeving..."

Het was hartverwarmend om de ge-
varieerde groep wandelaars te zien:
van ouderen tot jonge gezinnen,
en van autochtone inwoners tot
vluchtelingen die een veilige ha-
ven hebben gevonden, ver weg van
de oorlog in hun eigen land. Allen
droegen ze dezelfde boodschap van
verbondenheid uit.

Vredeskloklien
Sint-Elooi

Bij aankomst in Meensel luidden
de vredesklokken feestelijk, waarma
de harmonie Weergalm der Wing-
he het vredeslied inzette. De offi-
ciéle overhandiging van het licht
aan schepen Jan Loddewykx werd
voorafgegaan door een indrukwek-
kend filmpje. Dit toonde de lange
en symbolische weg die het Vredes-
licht had afgelegd: vanuit het Heilig

en Houten
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Land over Oostenrijk, naar Eupen
in Belgié, en ten slotte tot in Tielt-
Winge.

Op diezelfde avond werd in Meen-
sel ook een nieuw, prachtig houten
Sint-Elooibeeld ingezegend, vak-
kundig gemaakt door Louis Pittom-
vils. Een mooie toevoeging aan het
erfgoed van de kerk.

De harmonie trakteerde de aanwezi-
gen nadien op een sfeervolle selectie
van Kerstliederen. De avond werd
afgesloten met een gezellig samen-
zijn, waarbij de vrede met elkaar ge-
deeld en gevoeld werd.

Neem het Vredeslicht mee naar
huis! U kunt dit symbool van hoop
en vrede nog steeds ophalen tijdens
de vieringen in de kerken van onze

parochie, en dit tot en met Tweede
Kerstdag!
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