Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (772)

Peter Merckx liet ons meekijken in het oude fotoalbum van zijn moeder Maria De
Bruyn... verrassende taferelen van in de oorlogsjaren.

Haar broer Jef De Bruyn (dd. 5 mei 2025) : “... Dat waren 3 gezworen kameraden
al van in de tijd dat ze samen naar het jongensschool gingen. V.l.n.r. : Jos Merckx
(Jos van Waar), Jozef Pittomvils (Jef van Martha) en mijn broer Louis De Bruyn. Jef
van Martha, zoals je kan zien, was kop en nek groter dan de anderen en hij was ook
struis gebouwd. Ze noemden hem soms Lange Jef.

Spijtig genoeg is deze vriendschap een jaar later onderbroken. Jef werd
meegenomen met de razzia in 1944 en is nooit teruggekeerd, in 1945 gestorven in het kamp van Bergen-Belsen.

Onze Louis en Jos dragen een rijbroek; dat was onder de oorlog volop in de mode...”
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