Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (641)

Op de zolder van café ‘De Tramstatie’ - of gewoon het café bij Jeanne van Oscar - lagen een achttal oude affiches die de
nodige info vermeldden van openbare verkopen in de buurt. Deze openbare verkopen vonden plaats tussen mei 1945 en
juni 1945... dus een jaar na de razzi’s in onze beide dorpen.

Dr. Rudy Vanhove kocht dit huis, zijn vader vond de affiches op de zolder.. nu gaf Rudy ze graag in bewaring in onze
archieven.

Onderstaande affiche hing in alle cafées en openbare plaasten : op zondag 29 juli 1945 — een klein jaar na de bevrijding
(WO I1) - werd er een groot voetbaltoernooi georganiseerd ten voordele van de geteisterden van Meensel-Kiezegem.

Let op de takszegel welke — in die tijd — eerst moest geplakt worden alvorens er gedrukt werd.

Louis Trompet uit Meensel was hier agent voor de drukker van Bunsbeek, Louis Laermans.
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