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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (634) 
 

We kregen een hoogst opmerkelijke vlag in bewaring …  

 

 
 

 

Deze Belgische vlag meet 147 x 110 cm, drie randen zijn afgezet met tricolore franjes. Het textiel is in goede staat, buiten 

een enkele kleine scheur. De belettering en het ‘L III’ teken zijn erop geborduurd. Rouwlinten (2 x 70 cm) en tricolore 

linten (4 x 50 cm) zijn ook nog bewaard. 

Deze vlag was in het bezit van Jef De Windt, onder WO II was hij kapitein van de NKB. Momenteel is deze vlag dus in 

bewaring in Museum44.  

15 oktober 2022, een mail – getiteld ‘Jef De Windt, Kapitein NKB Sectie Het Hageland’ - van Roni De Windt :  

“ Dag, 

Onlangs is René De Windt overleden….  René heeft me enkele maanden voor zijn dood een doos getoond met 

documenten die toebehoorden aan zijn vader, wijlen Joseph De Windt – Kapitein van de NKB sectie Hageland tijdens 

WOII… 

In de doos zitten kranten (1945/46) met artikels rond de zaak Meensel-Kiezegem. De eretekens van Jozef De Windt – 

medailles + oorkonden (Belgische en Britse). Oude foto’s (o.a. over het eerste kerkhof van de weggevoerden in 

Meensel). Lijsten met namen van weerstanders (o.a. het originele boekje dat nonkel Jozef bijhield en waarin hij telkens 

de nieuwe namen van nieuwe weerstanders noteerde); ook de briefwisseling met de officiële instanties mbt. de erkenning 

van weerstanders zit er tussen. De mouwband met de Belgische driekleur die Jef droeg tijdens de oorlog is bewaard 

gebleven, samen met de officiële mouwband die hij kreeg van de officiële instanties (met de 3 sterren / Kapitein), …  

Is er interesse vanwege Museum 44 ? … Worden die stukken tentoongesteld in het museum… ik ben bereid afstand te 

doen voor tentoonstelling maar tevens behoed ik mij voor verzamelwoede van geïnteresseerden die eventueel bepaalde 

objecten achteraf zouden ruilen of verkopen; dat mag zeker niet gebeuren met deze memorabilia… “ 

 

De overdracht aan Museum44 door neven en kleinkinderen van de NKB kapitein vond dan plaats op 3 juni 2023. Een 

verslag hiervan vind je terug in de map ‘recente evenementen in Meensel-Kiezegem’.  

 

http://www.meensel-kiezegem.be/
https://meensel-kiezegem.be/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-03-archief_J_De_Windt-.pdf
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Wat achtergrond over de NKB, Wikipedia vermeldt  :  

“…. De Nationale Koninklijke Beweging (NKB, of Mouvement national royaliste, MNR) was een groep binnen het 

Belgische verzet tijdens de Duitse bezetting van België in de Tweede Wereldoorlog. Deze was voornamelijk actief in 

Brussel en Vlaanderen en was politiek gezien de meest rechtse van de belangrijkste Belgische verzetsgroepen. 

Beginjaren 
 

De NKB werd opgericht kort na de Belgische nederlaag van 1940, door jeugdleden van de fascistische partij Rex in 
Aarschot. Met als belangrijkste voortrekkers Lucien Meyer en Theo Simon waren de leden het niet eens met de 
collaboratie van Rex en het Vlaamsch Nationaal Verbond. Om desondanks de schijn van een neutrale dan wel pro-Duitse 
groep op te houden, werd onder de verhullende naam Naar Kultuur en Bekwaming een 'turnvereniging' opgericht. Niet 
veel later voegde de Leuvense hoogleraar Eugène Mertens de Wilmars zich bij de sterk nationalistisch beweging. Hij was 
een voormalig bewonderaar van de fascistische Rex-leider Léon Degrelle. België zou volgens de NKB een autoritaire 
dictatuur moeten worden onder gezag van koning Leopold III.  
Van oktober 1940 tot de zomer van 1941 hield de NKB zich vooral bezig met ledenwerving; ze wilde de jeugd in de streek 
Leuven-Aarschot ervan weerhouden zich bij de collaborerende partijen aan te sluiten. Rekrutering vond in het bijzonder 
plaats onder studenten en onderofficieren. Haar politieke ideeën waren vastgelegd in de brochure De grondbeginselen 
van de NKB (1941); de beweging was koningsgezind en tegen het gelijkheidsbeginsel.  
 
Verzetsdaden in 1941-1944 
 

In juli 1941 kreeg de Duitse bezetter argwaan jegens de NKB en werd de beweging verboden. Lucien Meyer werd die 
maand opgepakt en de overgebleven NKB'ers besloten ondergronds te gaan. Na de arrestatie van Mertens de Wilmars in 
augustus 1942 werd de NKB sterker anti-Duits en begon het verzetsdaden te plegen. Generaal Ernest Graff werd de 
nieuwe leider van de beweging.  
Ze publiceerden illegale kranten, zoals Vrij Volk in Leuven, en verzamelden militaire inlichtingen. De leden boden ook 
hulp aan Joodse onderduikers, neergeschoten geallieerde piloten en Belgische arbeiders die wilden ontkomen aan de 
Arbeitseinsatz.  
In samenwerking met het Geheim Leger en de Witte Brigade nam de NKB deel aan het overnemen van de haven van 
Antwerpen kort voor de geallieerde bevrijding in september 1944. Dit voorkwam dat de Duitsers installaties zouden 
vernielen en gaf zodoende de geallieerden toegang tot hun eerste intact gelaten diepzeehaven. Met name van de 
havenkennis van NKB-commandant Eugène Colson kon goed gebruik worden gemaakt.  
 
Na de oorlog 
 

In het bevrijde België werd de NKB moeizaam of niet erkend; dit in verband met de koningskwestie. Gewantrouwd 
wegens haar loyaliteit aan de koning, erkenden alleen de provincies Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaanderen de 
verzetsbeweging.  

Leden 
 

Veel Leuvense NKB'ers kwamen vanuit de Boerenbond en de Christelijke Arbeidersbeweging. In Antwerpen waren er 
veel havenwerkers lid. Hoewel ook in Wallonië actief, was de beweging vooral georiënteerd op Vlaanderen.  
Ongeveer 160 leden werden geëxecuteerd of stierven in concentratiekampen. Zo'n honderd NKB'ers werden gedood 
tijdens de bevrijding van de Antwerpse haven, waar er 190 hadden deelgenomen….” 
 
 
 
Bedenking …   
 
De NKB werd opgericht in 1940. Jef De Windt start dan ook tamelijk snel met zijn ledenwerving, zijn lijst met leden begint  
– met hem op nr.1 - in november 1940. In December 1943 wordt het laatste lid genoteerd. Er staan dan meer dan 400 
namen in zijn ledenboekje ! 
 
De vlag ‘NKB Hageland’ zou die dan zijn van in de periode 1940 – juli 1941 ? .. toen was de beweging nog legaal … of is 
de vlag van na de oorlog ?  
 

 

http://www.meensel-kiezegem.be/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Koninklijke_Beweging

