“WAAR MEN GAAT LANGS VLAAMSE WEGEN”

Chronologie van de Mariaverering in Vlaanderen en het Hageland

DEEL |

“Waar men gaat langs Vlaamse wegen komt men U Maria tegen” schreven Lodewijk de Vocht en
August Cuppens in 1910 op vraag van de jezuieten.

In het bekende Marialied worden enkele voorname plaatsen benoemd waar men het beeld van Maria
kan zien “Oude hoeve, huis of tronk, komt men U, Maria, tegen, staat Uw beeltenis te pronk, lacht
ons toe uit lindegroen bloemenkrans of blij festoen”

Inderdaad, overal komt men in onze streken kapelletjes tegen waar Maria wordt vereerd, en op
sommige plaatsen is er een nis voorzien in de huizen waar het beeldje van Maria werd in geplaatst.

Een lange voorafgaande geschiedenis is hieraan te linken.

Heiligen spelen een grote rol bij de kerstening of christianisatie. Hun sacrale krachten waardoor ze
wonderen kunnen verrichten is een succesvolle manier om heidenen er van te overtuigen zich te
bekeren tot het christendom, dat gebeurt in onze streken rond het jaar 600.

Zij werden door de eeuwen heen vereerd door gelovigen via beelden die de heilige in kwestie
voorstelde. Ze waren overal te zien vooral in katholieke gebouwen.

Tussen 1552 en 1555 drukt men de bijbel in verschillende talen. Sommige mensen die de bijbel
lezen vinden dat het verhaal van de bijbel ver af staat van hoe de godsdienst aan hun in het verleden
werd voorgesteld. De heiligen vinden ze vooral niet kunnen omdat alleen God sacrale kracht kan
hebben en niet een mens.

Het gaat zo ver dat men via stiekeme preken, want dat was verboden, een aantal mensen zover krijgt
dat ze de kerken en de kathedralen binnendringen en het interieur vernietigen, vooral beelden. Het
beeld dat op de eerste plaats in het vizier komt is het beeld van O.L.V. daar zij de belangrijkste
heilige is.

Het is de zogenaamde beeldenstorm die begon in 1566 te Steenvoorde (Frankrijk) tegen Poperinge.
Van daaruit gaat het vernietigen verder door van het huidige Vlaanderen tot in het huidige Nederland.

Op dat ogenblik maken wij deel uit van de Nederlanden, een gebied dat nu Belgié en Nederland
samen is. Het behoort toe aan de Habsburgse adel waar op dat ogenblik de zeer katholieke Spaanse
koning Filips Il aan de macht is. Hij was op dat ogenblik zowat de machtigste man op aarde met
miljoenen onderdanen in verschillende delen van de wereld.

Het is logisch dat die beeldenstorm een schokgolf teweeg brengt bij de gelovigen. Het was
ondenkbaar dat hun dierbare beelden van hun geliefde heiligen werden vernield. Het was de
vernieling van hun geloof en hun cultuur, dieper kan je een volk niet raken.
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De koning van Spanje die was geschokt. Hij was zich bewust dat er voorheen al een tijd
calvinistische sympathieén waren tot in de hoogste regionen van de adel van de Nederlanden wat
hem een doorn in het oog was. Maria was voor de koning een bijzondere heilige daar zij en haar man
Jozef familie waren van Koning David tweede koning van het verenigd koninkrijk Israél. De
Habsburgers beschouwden haar als beschermheilige. Zij hadden als taak, die ze als van God zelf
hadden gekregen, om er op toe te zien dat hun onderdanen allen Rooms-Katholieke zijn en blijven zo
meenden ze. Hij beschouwde de opstand van de heidense calvinisten niet als politieke tegenstand
maar als een persoonlijke die hem diep in zijn geloof raakte. In het lied O.L.V. van Vlaanderen wordt
Maria 240 jaar na de beeldenstorm nog steeds vernoemd als de hoogste koningin.

De beeldenstorm was voor de Spaanse koning een rode lijn die was overschreden en hij stuurde één
van zijn beste generaals af op de Nederlanden om met harde hand orde op zaken te stellen, zijn
naam was Fernando Alvarez de Toledo y Pimentel (beter bekend als Alva). Als voorbeeld werden
twee leden van de hoogste adel op de Brusselse grote markt onthoofd. Een derde edelman die ook
op de lijst stond was Willem van Oranje, maar die weet op tijd naar Duitsland te vluchten in het
kasteel van de adellijke familie van Nassau Dillenburg waartoe Willem behoorde. Hij zal in opstand
komen tegen de Spaanse koning wat zal leiden tot de 80-jarige oorlog. Alva begint onmiddellijk met
het oprichten van de raad van beroerte. Dat is een tribunaal waar al wie iets te maken heeft met
heidense praktijken wordt gestraft. Het kan gaan van het confisqueren van je goederen tot
martelingen, vierendelen, op de brandstapel gegooid worden, de tong uitgerukt en ga zo maar door.
Duizenden mensen worden berecht en iedereen kent wel iemand, broer, zus, buur enz. die gevonnist
was door de Bloedraad. Het was een tijd van verraad en afrekeningen. Men werd vaak onterecht
verklikt omwille van andere onderliggende persoonlijke conflicten die in het verleden plaats hadden
tussen mensen.

Het was een waar schrikbewind dat leidde tot een verschrikkelijke tijd van angst onder de mensen.
Mensen waren bang om maar van iets beticht te worden waardoor ze zouden worden opgepakt door
de troepen van Alva.

Neem die twee gebeurtenissen samen:

1. Beelden worden vernield. Voor vele katholieken is het een onvoorstelbare schande. De heilige die
het meeste heiligschennis werd aangedaan is O.L.V. Het is de Heilige die de Habsburgers als bijna
€én van hen beschouwden.

2. Alva vervolgt iedereen die iets zou te maken hebben met calvinisme of heidense sympathieén.

Om deze twee redenen kan het dat mensen massaal Mariabeelden aan hun huis zetten in
Vlaanderen, de streek waar de beeldenstorm ontstond, de streek waar Alva niets of niemand ontziet
die calvinistische trekjes vertoond. Mensen willen Maria in ere herstellen, maar wat misschien nog
belangrijker is ... men gaf door het beeld te kennen aan de kant van de Spaanse koning te staan en
het calvinisme te veroordelen. Men wilde alzo alle verdachtmakingen van Alva en de zijnen om
heidens of calvinistische sympathieén te steunen afwenden door in het publiek, aan je huis, iets
zichtbaar en tastbaar te tonen ... het beeldje van O.L.V. Hieruit ontstaat de cultus.

Er volgt een lange strijd in de lage landen tussen de legers van Orange en de Spanjaarden. Het
wordt de 80-jarige oorlog die zal duren van 1568 tot 1648.
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Hageland: speciaal ingemetselde nis voor Mariabeeld ziet men zeer vaak, zeker in de
streek rond Tienen en elders

Hageland: zeer oude woning voorzien van een nis boven de
deur waar ooit een Mariabeeld pronkte
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Hageland: op ooghoogte in gevel van oude hoeve
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DEEL Il

De Zuidelijke Nederlanden (hier Vlaanderen en Wallonié nu) blijven door toedoen van het verloop
van die oorlog, die een ingewikkeld kluwen van gebeurtenissen werd, in handen van de Spanjaarden
die eisen dat iedereen katholiek is en daar streng op toezien.

Het massaal vereren van O.L.V. blijft bestaan, maar het zal nog versterkt worden door wat er nog
allemaal te gebeuren staat.

In 1609 komt er een 12-jarig bestand in de 80-jarige oorlog. De dochter van de Spaanse koning
Isabella is dan 11 jaar getrouwd met haar neef Albert. Isabella kreeg de Nederlanden, maar vooral
de Zuidelijke Nederlanden (de Noordelijke zijn in handen van de Oranjes gevallen) als bruidsschat
van haar vader Filips Il. Albert of Albrecht werd er landvoogd. Omdat het de gewoonte is van de
Habsburgers ergens iets te doen voor de Mariaverering bij een belangrijke gebeurtenis valt hun oog
op Halle maar vooral op Scherpenheuvel dat toen bij Zichem hoorde. Daar het om geografische en
politieke reden het best past in deze speciale tijden van oorlog (80-jarige) verklaard mede hun keuze.
Er bestond ook een plaatsje Sichem in Israél, de bakermat van het christendom. De gebeurtenissen
in het Israélische dorpje Sichem komen in grote lijnen overeen met de gebeurtenissen in
Scherpenheuvel volgens het oude testament. Dat zien ze als een teken van God dat het een
bijzondere plaats is dat Scherpenheuvel. Albert en Isabella lieten eerst een houten kapel bouwen,
vervolgens een klein stenen kerkje en na de overwinning op Oostende een grote koepelkerk
oprichten te Scherpenheuvel die pas in 1922 de titel basiliek zal krijgen. De eerste steen wordt
gelegd in 1609. Hoe Scherpenheuvel van een bomenheiligdom naar een katholiek bolwerk ging is
een hele geschiedenis op zich.

Rond de periode 1600 gebeuren er tal van wonderen in Scherpenheuvel. Ze worden verklaard als
een teken van God via Maria dat hun interpretatie van de Rooms-Katholieke godsdienst de juiste is
in tegenstelling tot het calvinisme.

De wonderen gebeuren bij mensen uit alle lagen van de bevolking. Ze onderstrepen de rol van Maria
om de erfzonden van de mens te vergeven als bemiddelaar tussen God en de mensen. De engel
Michaél en Gabriel aan de ingang van de basiliek symboliseren dat. Michaél die de toegang tot het
aards paradijs weigerde aan Adam en Eva, na hun (erf) zonden, en de engel Gabriel met een
lelietak, die een Mariasymbool is, in de hand verklaard de verzoening met de erfzonde van de mens
via Maria. Gabriel kondigde ook de geboorte van Maria aan. Aan de inkompoort kan je een
smeedwerk met de vorm en het hoofd van een slang waarnemen, de slang die het kwade
symboliseert en een belangrijke rol speelde in het ontstaan van de erfzonde. De inkompoort van de
basiliek symboliseert de hemelpoort waar de mens wordt beoordeeld alvorens de hemel al dan niet
binnen te gaan. De hemel wordt gesymboliseerd door de kerk/basiliek met een koepel waarop 298
koperen sterren staan. De kerk werd dus helemaal opgericht rond de iconografie van Maria. Dit alles
in een zeven hoekige tuin die naar de zeven smarten en zeven vreugden van Maria verwijst in de
tuin van Maria, die dan weer verwijst naar de tuin van Eden waarin groeit de Roos als icoon van
vreugde (bloem) en smart (doornen).

Uit het hout van de eik waarrond de verering van het Mariabeeld ontstond worden tal van nieuwe
beeldjes gemaakt die tot de stichting van nieuwe Maria oorden leiden ook in het buitenland.

Door het grote succes van het bedevaartsoord worden rond 1624 Oratoren aangesteld om de
dagelijkse werking van de basiliek op hun te nemen. Zij verkopen mirakelboekjes waarin de
wonderen door middel van tekst en illustraties worden toegelicht. Men kan er ook vaantjes kopen. Zo
verspreidt zich het nieuws van de wonderen over een groot gebied.
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In de loop van de volgende jaren worden de diverse bestaande broederschappen van Onze-Lieve-
Vrouw nieuw leven ingeblazen en nieuwe gesticht. De verschillende broederschappen richten zich
specifiek op een regel uit de litanie van Loreto. Bijv. “van de Heilige Rozenkrans” of “van de
barmhartigheid” enz. Naar Isabella’s voorbeeld waren de leden gereputeerde mensen zoals de
pauselijke nuntius, de aartsbisschop van Mechelen en de kanselier van Brabant. Hagelandse
notabelen bezoeken de kapel van Scherpenheuvel en zien bloed op de lippen van het beeld van
O.L.V. van Scherpenheuvel en wanneer ze het afvegen komt er nieuw bloed.

De paus kent pelgrims die naar Scherpenheuvel gaan belangrijke aflaten toe.
Albrecht en Isabella doen tal van giften aan div. kerken en kapellen.

Na de dood van Albrecht en Isabella gaan de stichtingen van broederschappen door. In Diest bijv.
daar wordt er een broederschap gesticht in 1637. Het elitaire karakter van de broederschappen
neemt als maar toe en zo noemen sommigen zich Prinselijke Gilde.

In 1648 komt er een einde aan de 80-jarige oorlog (bestand van 1609 tot 1621) door de zogenaamde
vrede van Munster. Door de laatste successen van de Oranjes onder leiding van Fredrick Hendrik,
jongste zoon van Willem van Orange, leefde de vrees dat de Zuidelijke Nederlanden als nog onder
zijn bewind zou vallen.

De jaren tussen het einde van het bestand 1621 en de vrede 1648 schepte geen klimaat tot
belangrijke investeringen, waaronder bouwwerken, in de Zuidelijke Nederlanden.

De vrede van Munster gaf stabiliteit aan de Zuidelijke Nederlanden, de kerk van Scherpenheuvel die
werd ingezegend in 1627 symboliseerde een overwinning voor de heiligen en zeker voor Maria, een
overwinning van Albrecht en Isabella en de Habsburgse adel.

Aan onze punten 1 en 2 die een belangrijke rol speelden in de Mariaverering in Vlaanderen kunnen
we nog een aantal toevoegen.

3. Er gebeuren tal van mirakels toe te schrijven aan de tussenkomst van de H. Maria in
Scherpenheuvel.

4. De site is uitermate geschikt om een prachtig bouwwerk op te zetten als eerbetoon aan de
belangrijkste heilige van de Rooms-Katholieke Kerk, Maria de moeder van Jezus, de Habsburgse
adel en een symbool van de overwinning op het calvinisme, de beeldenstorm in gedachte.

5. Het bedevaartsoort wordt een buitengewoon succes, mede door de aflaten die de paus en de
bisschoppen toekennen aan de bedevaarders.

6. Oratoren verkopen met succes in grote getale mirakelboekjes en vaantjes.
7. Broederschappen ter ere van O.L.V. worden gesticht en onder de leden zijn voorname burgers.
Al deze punten liggen aan de basis van de verering van O.L.V. in Vlaanderen in en na die periode.

Wie aandachtig naar de data van kapellen en belangrijke bouwwerken kijkt ziet dat er vooral na de
vrede van munster kapellen worden opgericht vaak een herwaardering van een bestaande Maria
verering die teruggaat tot de druiden of een nieuwe locatie.

Het is niet onlogisch dat leden van de broederschap geld of gronden schonken om Mariavereringen
te steunen.
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De kracht van de heilige Maria is in de 20® eeuw nog zeer sterk aanwezig, dat leren we allemaal uit
de liederen ter ere van Maria zoals “Onze Lieve Vrouw Van Vlaanderen.

Scherpenheuvel: kaarsenprocessie vermoedelijk begin van de 20¢ eeuw

Scherpenheuvel. De Kerk — Montaigu. L'Eglise

Scherpenheuvel: 1922
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Scherpenheuvel: bedevaart jaartal +/- 1950

Liefde gaf U duizend namen
Groot en edel, schoon en zoet
Maar geen een die 't hart der Vlamen
Even hoog verblijden doet
Als de naam, o Moedermaagd,
Die gij in ons landje draagt.
Schoner klinkt hij dan al d'andren.
Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis).
Waar men ga langs Vlaamse wegen
Oude hoeve, huis of tronk,
Komt men U, Maria, tegen,
Staat Uw beeltenis te pronk
Lacht ons toe uit lindegroen
Bloemenkrans of blij festoen
Moge 't nimmer hier verand'ren
O gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis)
Blijf in 't Vlaamse herte tronen
Als de hoogste koningin
Als de beste moeder wonen
In elk Vlaamse huisgezin
Sta ons bij in alle nood,

Nu en in het uur der dood
Ons, Uw kind'ren, en ook d'and’ren
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren

Chris Goethuys 2023

Recente foto’s BIB
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ENKELE MOOIE KAPELLETJES UIT ONZE REGIO :

Lubbeek

Glabbeek
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Bronnen:

NPO “het verhaal van Nederland”

NPO “80-jarige oorlog”

Scherpenheuvel het Jeruzalem van de lage landen
Broederschap O.L.V. van de Rozenkrans

Bijdrage tot de geschiedenis van Diest en omstreken
Engelfriet.net

Onderzoekscentrum universiteit Antwerpen
Oostende de stad aan zee (het beleg van Oostende)
vilters-vanhemel.be

Wikipedia

kerkenet.be

freddyvangompel.be
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