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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (523) 

 De historische ‘Breuk’ is eindelijk weer in Meensel-Kiezegem…. 

De ‘Breuk’ van de ‘Jonkheid van Kieseghem’ staat voortaan weer fier te pronken in onze kleine deelgemeente, meer 
bepaald in Museum44. Daarmee krijgt dit historisch erfgoed een permanente plek in de expo van het museum.  

 

 
                  De Breuk van De Jonkheid van Kieseghem 
        (foto : Tom Devos) 

 

De Jonkheid van Kieseghem.  

… de oudst vermelde datum is 1734. Volgens het reglement konden ongehuwde mannen, jonger dan 35 jaar, geen lid 
worden van de Schuttersgilde Sint-Sebastiaan. Zo stichtten deze jongmannen in veel dorpen dan een eigen 
"Jonkmansgilde", ook zo in Kiezegem en dit vanaf de jaren 1730. Om de 3 jaar werd er geschoten voor de titel van 
Gildekoning. Hij mocht als ereteken deze breuk dragen.  

In de loop der jaren zijn zij zich ook beginnen bezig houden met het organiseren van de jaarlijkse kermissen.  

 
 

Van het café naar het gemeentehuis  

De breuk lag decennialang geborgen in een houten kistje, ergens in een hoekje van café ‘in ’t Doelhuis’ van Gust Pypen 

te Kiezegem, recht tegenover het geboortehuis van ‘s werelds meest straffe wielrenner Eddy Merckx. Vandaag is dit café 

beter gekend als ’t Klein Verlet. 

Toen dit gebouw verkocht werd, raadde www.meensel-kiezegem.be de eigenaars aan deze breuk bij de gemeente in 

bewaring te geven zodat dit stuk erfgoed niet verloren zou gaan. De gemeente gaf het dan op zijn beurt in bewaring bij de 

Koninklijke Oost-Brabantse Werkgemeenschap. 

http://www.meensel-kiezegem.be/
http://www.meensel-kiezegem.be/
https://museum44.be/wp-content/uploads/2021/08/AK6A1714-2-scaled.jpg
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                 Café ‘in ’t doelhuis’, bij Pypen in Kiezegem (Dia : Jean Daenen)               houten koffertje waarin de breuk opgeborgen lag. 

                                                          (foto Ronny Olemans) 

 
 

Permanent tentoongesteld in Museum44. 

Toen Museum44 werd opgericht in 2019, kwam het idee bij ons op om deze breuk terug te laten zien aan onze 
dorpsbewoners… het is immers een deel van hun verleden... zodus geschiedt dit nu… de breuk werd op 12 augustus ’21 
officieel overhandigd aan Museum44. 

“Vandaag geven we de Breuk van de Jonkheid van Kiezeghem terug aan haar dorpsgenoten”, aldus burgemeester Rudi 
Beeken. “Met de permanente expositie in Museum44 kan elke dorpeling haar pracht weer komen bewonderen.” 

“We zijn vereerd om deze prachtige ketting voortaan te mogen tentoonstellen in ons museum”, aldus Ronny Olemans, 
bestuurder Ofsra VZW (www.meensel-kiezegem.be). “Zo brengen we een stukje lokale geschiedenis dichter bij onze 
bevolking via ons museum, we konden geen mooiere plek bedenken om dit erfgoed een permanente plek te geven.” 

 

 
                                                    Ronny Olemans (Bestuurder Museum44), Marc Cauwbergs (Voorzitter Museum44),  
                                                    Paul Delimon (ere-schepen), Robert Huybrechts, Rudi Beeken (Burgemeester) & 
                                                    Germaine Willems (Schepen Toerisme) ( foto : Chris Goethuys) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meensel-kiezegem.be/
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Welke schutters mochten hun breukplaatje aan deze breuk hangen ?  

In onderstaande lijst wordt een overzicht gegeven van welke schutters er ooit het geluk gehad hebben om zich koning te 
schieten.  

 

 
  (lijst opgemaakt door Robert Huybrechts, Koninklijke Oost-Brabantse Werkgemeenschap) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meensel-kiezegem.be/


www.meensel-kiezegem.be  1 september 2021  Pagina 4 
 

 
 

Een oude wet…  

Robert Huybrechts, Koninklijke Oost-Brabantse Werkgemeenschap, gaf ons deze wettekst nog mee… blijkbaar werden 
deze ‘guldes van de jonkmans’ niet altijd geduld .. maar in Kiezegem zijn ze er dan toch terug mee begonnen rond 1730. 
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