Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (343)

In 1965 laat perscorrespondent Jean Daenen deze foto in dagblad Het Volk zetten ..

Kamiel Reynders, uit Meensel-Kiezegem, werd tot koning van de boogschut-

tersgilde te Kiezegem gekroond. We zien hier de kampioen in gezelschap |
van zijn medeschutters voor hun lokaal. (D.M.) .

Vanuit de deur kijkt cafébazin Maria Jonckers toe ..

Staand : Loius ‘kiek’ Peeters, ‘Jakke’ Puttevils, Jef Pypen (?), Jef Wittemans, Francois Janssens, Albert Dejaeger,
Frans Roskin, Fons Vancauwenbergh, de dochter van het café Agnes Pypen, de broers Louis en Gust Pypen; deze
laatste is ook de cafébaas.

Zittend : Petrus Pié De Bruyn, Fred Willems, Julien Pypen, Kamiel Reyners, Louis ‘van de smet’ Jacobs, Willy
Meerkens.
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