De Mortier van Meensel — op het statieplein ..

Het Nieuwsblad meldde het al: “...Duitse mortier en gedenkzuil verhuizen naar een nieuwe locatie ...” De mortier
staat — hopelijk — nu op zijn definitieve plaats. Op 23 november 2015 verhuisde ze naar een sokkel op het vroegere
statieplein te Meensel. Dan staat ze eigenlijk kort bij de plaats waar ze, volgens de ouderlingen van het dorp, in die tijd
is achtergelaten door de Duisters.

Fernand Stas : “... Het kanon (mortier) stond in de wei die mijn vader gekocht heeft en waar hij gebouwd heeft in
1932. Daarom werd de schuur iets naar achter gebouwd. In mijn jeugd stond "het kanon" dus voor ons schuur en
speelden wij er op. Later (wanneer ?) is het dus verhuisd naast het oorlogsmonument 1914-1918. Dit stond tussen de

meisjesschool en het huis Kenes...”

De gedenkzuil werd er op 1 december 2015 bhijgezet.

Deze plaats mag dan ook gezien worden als een herdenkingshoekje aan WO I ...

In Het Nieuwsblad (25 nov 2015) verscheen er dan ook :
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Voor de volledigheid... op 22 oktober 2015 drukte Het Nieuwsblad ook volgend artikel :
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