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Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (31) 
 
 
 

 
 
 
 
 
De Boerinnenbond – nu KVLV  - van Meensel en van Kiezegem vond het eind de jaren ‘70 nodig om 
hun fysiek te onderhouden in de winterperiode. 
 
Voor de begeleiding van hun gymnastiek hadden ze een ‘professionele’ trainer.. Jos Van Gramberen.  
 
Hiervoor gingen ze dan ook naar de enige polyvalente zaal die Meensel rijk was : zaal ‘Neyns’ (hoek 

Binkomstraat – Attenrode straat). 
  
Als staande ‘Boerinnen’ herkennen we : Maria Trompet, Anna Swillen, Gusta Pijpen, Maria 
Frooninckx, Maria Capelle, Josée De Bruyn. 
 
Zittende op de bank : Hilda Duerinckx, Leona Lemmens, Maria Timmermans, Maria Rentiers, Maria 
Rasschaert.  
 
Een anekdote uit die tijd – Josée De Bruyn vertelt : “…. Op een avond, na de gymnastiek, kwam Theo 
van Hilda ons halen om naar de cafée van Irma en Polle te gaan. De eerst bak van het nieuwe bier 
Loburg (Greta Jonckers : de campagne rond de lancering van het luxebier "Loburg" ging van start eind april 1977) was 
er aangekomen. Ik heb er ene gedronken, de tweede zien uitschenken en dan ... ben ik „s morgens 
wakker geworden in mijn bed … Ik weet niet meer wat er gebeurd is …” 
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